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“In februari 1953 was er opeens de watersnood en ook 

in Vlissingen stond het water op plekken meer dan een 

meter hoog. Tijdens en direct na de watersnood zijn wij 

nog aan de dijken wezen werken, zandzaken vullen en 

naar de dijkbreuk dragen. Dat was op verzoek van de 

gemeente, ze kwamen ons halen, wij wisten van niets, er 

waren wel oproepen op de radio geweest, maar die 

hadden wij nog steeds niet, moet je niet vragen wat een 

armoede het bij ons nog was.”



Jongeren & de 
toekomst

Durf ik wel 

kinderen te 

krijgen?

Moet ik wel een 

huis kopen in 

het westen van 

het land?

Kan ik oud 

worden in 

Zeeland?
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toekomst

“Bouw maar een 

hoge muur tegen 

al het water!”

“We moeten water weer 

laten stromen zoals het 

natuurlijk stroomt. En ons 

daarop aanpassen.”

“We hebben al te 

weinig plek toch? 

Waarom gaan we niet 

richting de zee!”

“Ja, het tegenhouden en het sturen 

van het water is belangrijk. Maar 

dat heeft ook een grens, dus we 

moeten ons ook aanpassen en 

leren leven met het water.”



Laten we vooral samen
nadenken over de 

toekomst van Zeeland
en Nederland. De 

keuzes van vandaag
bepalen de wereld van 

morgen


